
Openbaring 59 deur Daniel Grobbelaar ontvang op 
14/12/18 

“MY Geloftevolk, julle moet meesters oor julleself 
word en dan daarna ook meesters oor die elemente 
om julle, die natuur-skepping. Hoor wat EK vir julle sê 
op hierdie dag waarop die Son van Geregtigheid oor 
die horison van julle Aarde omhoog begin styg. Hierdie 
Son is EK wat LIG en WARMTE bring oor die vroeg-
oggend Dou Druppels. Die veldblomme van jul Aarde 
word bestuif deur die Gees van Vertroosting en EK sê 
dat alles sal terugkeer na BALANS! Binne-in MY 
Koninkryk is EK gereed saam met al MY skare 
Boodskappers en Knegte van Apartheid en Waarheid. 
Vier Arende het so pas neergedaal oor MY Dogter 
van Sion en Hulle Vleuels is wyd uitgestrek oor MY 
Dogter. EK sal Haar bewaar en bekragtig met MY Staf 
van LIEFDE en VRYHEID. Daar is ‘n Berg oorkant die 
riviere van Kus, MY Berg! Onthou wat EK julle gesê 
het: MY Fonteine het oopgegaan en die laatreëns daal 
neer om julle Aarde te bevogtig en te bevrug met 
Nuwe Krag vanuit MY.  
Die Riet wat geknak is in dorre droogland, sal weer 
omhoog opgerig word in Gelofteland, LEWENDE 
WATERLAND! Die hele wêreld sal sien dat EK IS WAT 
EK IS, en EK IS die BANIER van MY Boerevolk! Die 
Nuwe Dag, MY Dag, Julle Dag, ONS DAG! Hoor MY 
Dogter, hoor MY Getroue Volk! Edom sal deur MY 
weggedrywe word en voor MY Aangesig sal alle 
ongeregtigheid wegsmelt voor die Vuur van MY Toorn! 
Want GEEN sonde of duisternis bestaan in MY nie! EK 
wil hê dat dit ook so met julle sal wees. Lig herken LIG 
en die LIG weet wie is Lig, want vanuit die LIEFDE kom 
LIG, die OERBRON van VOLMAAKTHEID en VREDE!  
Die toring van Babel en die stad van Babilon is 
kragteloos gestel deur MY Toring van Migdol, MY 
Bergvesting, MY Berg van Apartheid, MY Oogappel, 
MY Hart se Punt!  

Kniel nie voor Baäl en buig nie voor Egipte nie! Wees 
wakker, MY kinders en sluimer nie nou in hierdie Tyd 
van Beproewing en Loutering nie. MY Roosblom, ROOI 
van GLANS pyl jou LIEFDE tot in MY VADERHART en die 
armes het jy gevoed en aanvaar binne-in jou mure. 
Trane sal daar nie meer wees en smart en moord sal 
verbygaan. Leuens sal wyk en bedrog sal tot niet gaan, 
want EK as LIG, LEWE, LIEFDE bestraal en genees alle 
wonde van verraad, MY Boere.  
MY Boervroue en boerkinders, lank terug in 
konsentrasiekamp was julle noodkreet-traan gestort 
op MY Voetbank. Julle noodroep is verhoor en 
VERTROOSTING en VERLOSSING is julle Erfdeel en jul 
wonde sal EK omvou met MY Wonde aan Hande en EK 
sal HARTE aan HANDE bind tot verheerliking van MY 
die LIEFDE! Getrou is EK aan MY Woord! 
MY Aarde sal geskud word en beef! Die 
ongeregtigheid sal tot in haar fondamente 

verkrummel word! Maar gedurende MY Tyd van 
Toetsing en Suiwering, sal EK al julle aardse liefdes 
van julle af wegneem en EK sal nasies gebruik as ‘n 
sweepslag van Tugtiging omdat EK, VADER SY kinders 
LIEFHET en EK kan dit NIE oor MY Hart kry dat een van 
MY skapies verlore gaan nie.  
Genees, MY kinders en staan dapper op en kyk 
omhoog in die Wolke en sien MY! MY Genade en 
Barmhartigheid is vir julle genoeg, maar julle moet 
OPSTAAN met wilskrag vanuit n dapper hart!” 
 

Openbaring 60 ontvang op 17/12/18 

"Skrywe vir MY in hierdie oggend voor die aanbreek 
van die nuwe dag. Want dit sê EK, EK IS WAT EK IS: 
julle moet nie sluimer of slaap in hierdie tyd nie, maar 
aan hulle wat MY Gebod in LIEFDE BO ALLE LIEFDE 
onderhou, aan hulle gee EK MY Rus. 
MY Geloftevolk, Boerevolk. Op Ons Geloftedag was 
julle gehoorsaam aan MY Wil om Ons Gelofte in 
herinnering te bring en as 'n dankdag deur te bring in 
samesyn tot MY die Skepper van Hemele en Aarde. 
Toe julle voor MY in julle harte in eerbied gekniel het, 
en Ons Gelofte geëer het, het EK tussen julle gestap en 
julle Bekragtig met MY Gees van Vreugde en 
Vrolikheid. Ja MY Geloftevolk, EK, JAHSHUA was daar 
by julle en die Huis wat julle vir MY opgerig het, het 
MY behaag! Vanaf Ons Geloftedag, vorentoe op elke 
dag, moet julle hierdie Geloftedag onthou omdat EK 
vir julle sê dat EK daar met julle was. EK het julle harte 
en niere bespeur en julle opregtheid geweeg. 
MY Lieflingsvolk, die tyd het aangebreek dat julle van 
nou af tot in Ewigheid, VROLIK en VREUGDEVOL tot 
verheerliking van MY LIEFDE sal wees. MY Wil vir julle 
is om nou te vergewe en te vergeet! En om nie meer 
verder tyd te mors in ongeloof, gefokus op aardse 
nood en onsekerhede nie. MY Vaderhartsbegeerte is 
dat julle julle broers en susters sal seën met 
opregtheid en Waarheid, en dat julle sal aanhou om 
MY Brood en Wyn te deel. Die tyd van wederstre-
wigheid en liefdeloosheid is verby tussen julle, dit Wil 
EK hê! Want EK het julle aangeraak en geseën. En 'n 
Nuwe Verborgenheid en 'n Nuwe Skat sal EK aan julle 
openbaar komende vanuit MY Barmhartigheid. Julle 
moet volhard om MY Huis oprigting te onderhou deur 
die Toring van Migdol te Bekragtig in MY NAAM deur 
julle volksgenote, MY kinders, te bestraal met LIEFDE 
en nogmaals, LIEFDE!  
Wees dapper MY kinders, wees Bekragtig met MY Krag 
en Barmhartigheid. Wees geseënd, MY edele volk, 
want julle behoort aan MY. EK IS WAT EK IS, en elke 
sieledeel sal weet dat EK IS WAT EK IS! Wees nou 
getrou aan MY Insettinge van LIEFDE en dra Haar uit 
na MY ander kinders, MY ander skapies wat nog 
verlore is.  
Nederigheid en Wysheid is julle Rigtingwyser van 
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Waarheid en MY Staf van LIEFDE en Barmhartigheid is 
julle Wapens. Bo alles sê EK aan julle MY Dogter van 
Sion: Wees kalm deur totale oorgawe in Geloof en 
wees dapper vir MY, want MY teenpool is lustig in sy 
misleiding.  

Maar julle moet altyd onthou waar die Toring van 
Migdol opgerig is en volg MY Rigtingwyser van 
Waarheid want Sy is 'n Duif van Sagmoedigheid en 
Krag. Rig julle ore op Haar, omdat Sy vanuit MY is en 
Een met MY IS, MY Anker en Barmhartigheid, en 
Trooster aan julle MY Geloftevolk! EK IS Jaloers op 
jou, MY Bruid, Jy is die punt van MY Hart! Volhard om 

nie te buig voor enige vorm van besoedeling nie, want 
geen besoedeling is vanuit MY nie, maar van benede 
waar die lustige heers. Maar die kop sal vermorsel 
word in die komende tweede Bloedrivier Gilgal 
LIEFDESLAER-HUIS, want weet dat EK JAHSHUA IS 
JULLE VERLOSSER EN BRUIDEGOM. Aan MY sal al die 
eer toekom en MY Woord is Ewig en Onveranderlik! 
Hoor die Stem van Liefde vanuit julle Hemelse VADER 
se Hart. Raak stil en wag op MY. Doen MY Woord in 
Geloof, en word MY Lewende Woord deur Daad!" 


