Lesing 72 - 29 Mei 2022- Die Laatreéns vir Dogter van Sion Bruid

Openbaring 90 ontvang deur Daniel Grobbelaar op
19/02/19

“MY Dawidskind! Skrywe vir MY Dogter, MY Dogter
van Sion, MY SION! Het jy vergeet MY Dogter dat EK
jou REDDER is? MY Dogter, het jy geweet dat jy geroep
is as MY Voortrekkerdogter? Het jy geweet dat jy as
die voorste trekker MY volk na MY moet lei? Waarom
dink jy het EK MY Wawiel in jou midde opgerig deur
MY Gees van BARMHARTIGHEID? Dit dien as Teken
van jou Roeping MY Dogter! Teken, ja, dat jy vir MY ‘n
Huis sal bou en bestuur en dat daar ‘n ongekende
naasteliefde sal heers in jou. Maar dit dien ook as
Teken wat jy vir MY moet doen: Skouer aan skouer,
met harte aan hande gebind, sal julle MY ander
kinders voed en na MY lei — VANUIT LIEFDE TERUG NA
LIEFDE! Maar ‘n paar dae gelede het EK die Aarde van
Sion geskud deur die Openbaring van MY Wil vir MY
Knegte. Dit het gedien as toets vanuit MY, om te kyk
hoe jy sal reageer en wie jy heel eerste plaas in jou
lewe.
EK, EK IS WAT EK IS! EK rig MY Woorde na al die ander
gemeentes en kerk-bewegings in MY Land, Suid-Afrika,
wat nie deur MY opgerig is nie:
Wee julle valse profete en valse herders! Julle mislei
MY Kudde en lei hulle na die Afgrond van besoedeling
en valsheid! Wee julle wat die besoedeling goedkeur
en dit as suiwer leer aan MY kinders! Wee julle wat die
Suiwere en Waarheid verwerp en MY kinders leer dat
dit die leuen is! Wee julle wie se ja nee is en wie se
nee ja is, want julle huise is gebou op sand en sal
geensins staande bly in MY komende Oordeel nie!
Wee julle wat die LIEFDE verkrag deur julle eie
hoogmoed en eersug! Wee julle wat MY GEES laster,
ja, julle wat weet maar steeds verwerp en verder gaan
en siele tot struikeling bring! Wee julle wat
verbastering preek en homoseksualisme bedrywe! En
dit sé EK, die Almagtige Skepper: Julle verskonings dat
EK julle s6 geskape het is dwaas en is ‘n manier om die
gewete in julle te smoor wat julle gedurig aankla! MY
Wet is Ewig, omdat EK die WETGEWER is! EK verander
nie en net so ook MY Wet van LIEFDE en APARTHEID!
Dit sé EK ook aan julle, julle opstandiges en dwases: EK
doen wat EK wil volgens MY Wysheid! Skryf MY nie
voor hoe EK sekere dinge moet doen en wanneer nie!
Wie is julle om julleself bo MY te probeer verhef? Wee
julle wat diegene wat EK aangestel het bespot en
belaster? Julle is vér van die Waarheid! Paardekraal,
Bloedrivier en Gilgal IS nou verenig en EK sal julle
bymekaar bring MY Oogappel-Volk! Dit sé EK ook
direk vir MY hele volk: Die Dogter van Sion is deur MY
opgerig, is deur MY aangestel, is deur MY verorden om
julle te laat ontwaak! Die Dogter van Sion is MY
Voorloper-Gemeente, MY Voortrekkerdogter! Wee
julle wat Haar wil vernietig en verniel! Wee julle wat
lede is en die pérels voor die varke gaan gooi! Wee
julle wat rondsluip in die midde van MY Dogter en

besig is met duistere handelinge om onmin en
verdeeldheid te saai! EK het klaar vir julle gesé en
gemaan om te VERGEWE en mekaar te GENEES! So dit
sé EK nou: As julle nie wil vergewe en heelmaak nie,
dan kan EK nie dieselfde vir julle doen nie! Dit is MY
VOORWAARDE! EK sal MY Dogter skoon was en nog
vérder suiwer! Die opstandiges en lafhartiges wat
eieliefde kweek en MY WET van LIEFDE vertrap, sal EK
SELF uitspuug! Daar sal nie met MY BARMHARTIGHEID
gemors word nie! EK is GEDULDIG, maar versoek en
tart MY nie! Hierdie is jou finale Waarskuwing MY
Dogter van Sion: Verenig in naasteliefde voor MY en
hé MY lief bo alles!

MY Kneg het EK beveel om in afsondering te gaan met
MY vir MY Doel. As Dogter van Sion Gemeente is EK en
NET EK julle Ewige LEIER en KONING! Nou luister jy na
MY! EK het gesé dat julle nie ligtelik moet omgaan
met Bloedrivier, Gilgal en Paardekraal nie! EK het gesé
dat julle nie halfhartig moet bid en seén nie! Gaan
voort om MY Opdragte uit te voer en MY Volk te seén
en te voed, en wees ‘n Moeder vir MY ander kinders,
maar voorwaar sé EK vir jou: Verenig nie in LIEFDE
soos EK jou beveel het nie, en dan sal MY Gereg-
tigheid intree volgens MY Wet van Sonde en
Versoening!

EK sal MY Kneg terugbring na MY Doel met hom
afgehandel is en EK MY Opdragte aan hom in sy hart
oorgedra het. Vrees nie MY Dogter, EK rig jou op en EK
IS jou REDDER! Wees vrolik en vreugdevol in MY!”

Ek, Daniel, was gelei om die Drie Geloftes te plaas:

Die Bloedrivier Gelofte (16 Desember 1838):

"Mijne broeders en medelandgenoten, hier staan wij
tans op een ogenblik voor een Heilige God van Hemel
en Aarde om een Belofte aan Hem te beloven, als Hij
met Zijn bescherming met ons sal wezen, en onze
vijand in onze handen zal geven dat wij hem
overwinnen, dat wij die dag en datum elke jaar zoals
een Sabbat in Zijn eer zullen doorbrengen, en dat wij
een tempel tot Zijn eer stichten zullen waar het Hem
zou behagen, en dat wij het ook aan onzen kinderen
zullen zeggen dat zij met ons erin moeten delen tot
gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten.
Want de ere van Zijn Naam daardoor zal verheerlikt
worden, dat de roem en eer van overwinning aan Hem
sal worden gegeven."



