Lesing 11.09.2018 - Lesing 8 - Diep innerlike waarhede vanuit die Gilgal Klipwiel

Openbaring No 1 op 5 September 2018 aan Daniel
Grobbelaar

Kneg van MY LIEFDE, EK IS WAT EK IS! Skrywe
vérder vir MY volgens die note van MY Stem. EK
stuur MY voorlopers van MY LIEFDE uit! EK het
ook MY Gevegs-Arende losgelaat om julle wat
MYNE is by te staan in die midde van die
geestelike oorlog.
MY kinders, EK het gesé: ‘WAG OP MY!" Hierdie
Woorde van MY beteken dat julle MY moet volg
in alle oorgawe, geloof en gehoorsaamheid. EK
moet julle ook op elke oomblik beproef, gebaseer
op waarvolgens julle julle besluite maak: MY
Wysheid en Leiding of wéreldse dwaasheid van
julle verstand. EK het vir julle MY Trooster
gestuur om julle te lei en verder te lei in MY
LIEFDE en Verborgenhede. Waarom het EK dit
gedoen? MY vraag aan julle is: Watter kind se pa
sal homself totaal en al verberg sodat sy eie kind
nie eens weet wie of hoe sy pa is nie? In hierdie
tyd het EK vir julle ‘n Rigtingwyser gegee, ‘n
Kragtige Wiel in MY NAAM van LIEFDE, ‘n Anker
van Verlossing om julle terug te kry op MY Weé
van Apartgestelde LIEFDE, want NIEMAND kom na
die VADER behalwe deur MY nie! EK IS die WEG
van Suiwerheid en Opofferende LIEFDE wat NET
deur MY WAARHEID geskied! VOLG MY en EK
bring julle na MY LEWE, die Ewige Volmaakte
LEWE in en deur MY, EK IS!
VADER, julle Liefdevolle VADER IS LIEFDE, HY wat
met julle praat in julle harte! HY wat op die Troon
regeer: HY IS GEES! Daarom MY kinders: Julle
moet soos kindertjies word en weer afhanklik op
MY Krag en GEES vertrou met volle oorgawe en
nederigheid. Julle moet julle fokus van Vertroue
verskuif vanaf die wéreld na MY, die EWIGE
VOLMAAKTE KRAG! Voor MY Aangesig moet julle
totaal nederig word; sagmoedig, vrolik en
vriendelik. Wanneer daar ‘n gevoel van
hoogmoed en kwaad in julle opkom, kniel dadelik
neer voor MY en EK verskaf aan julle MY
gereedskap om daardie bossies uit te haal. Om
julle harte vir MY te kom gee vir ‘n hart van vlees
beteken om totaal binne MY Orde van LIEFDE te
kom. Julle Trooster sal julle daardeur lei in
Waarheid, maar julle moet ten alle tye
gehoorsaam wees omdat EK hulle wat louwarm is
uitspuug! Julle kan nie twee meesters dien nie MY
kinders!

Wandel saam MY, in en deur MY. EK gee MY
Hemele-skatte aan julle wat op MY wag en op MY
vertrou met MY Sewe Vure binne julle. Julle maak
foute MY kinders en dit is nie altyd maklik om die
versoekinge teen te staan nie, maar tog sé EK die
ALMAGTIGE: Met MY aan julle sy, IS dit maklik!
Julle is tot ALLES in staat deur EK wat julle KRAG
gee, maar daar is een voorwaarde:
Gehoorsaamheid as Liefde bo ALLE Liefde vir MY
en julle naaste.”




